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Twee grote reisbussen arriveren op de busparking tegenover 
de speeltuin; de deuren gaan open en een grote groep eerder 
bejaarde mensen banen zich een weg naar beneden en naar 
buiten. Niet naar de speeltuin, maar naar ’t WC van de Zevenster, 
naast onze kerk en tegenover het Mariapark. Ik reken er nog een 
half uur bij met koffie en al... Daarna zitten ze verwachtingsvol 
voor mij in de kerk of aan de Lourdesgrot. Allen met een heel 
open blik, blij, hoopvol… We vieren samen eucharistie en zingen 
Marialiederen. Ik hoop dat ze deze avond positief en goedgezind 
naar huis terugkeren. Een half uur later verzamelt Carolina de 
kinderen van de Tiberiascatechese op de Godly Play zolder… 
Ze vertelt een Godly Play verhaal over “Maria, de moeder van 
Jezus”. Het leven zoals het is in Meersel-Dreef bij de start van het 
bedevaart seizoen, dat trouwens steeds langer duurt en dankzij het 
scala aan mogelijkheden ter plekke ook steeds gevarieerder wordt 
qua invulling. Als begeleider of voorganger in de liturgie snuif je 
een positieve sfeer op die energie geeft. Je merkt het… ik schrijf 
dit openingswoord bij het begin van de Meimaand, wanneer het 
leven zich precies hervat en wij ons er allemaal op voorbereiden. 
In dit nummer zal je zodoende ook overgoten worden door 
een positieve vibe. Het is een beetje zoals Huub Oosterhuis ooit 
componeerde als een versie van ‘want van U is het koninkrijk’;  
hij schreef:  “Van U is de toekomst, kome wat komt.” Of zoals 
Franciscus:  “Jij bent mijn alles God… Deus meus et Omnia”.  En 
als we dan al het goede dat we mogen doen ook teruggeven aan 
God zelf, van wie al het goede voortkomt…  Wat willen we dan 
nog meer? Toch? Geniet van dit nummer!

Br. Kenny Brack, 
hoofdredacteur
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In zekere zin gelijkt het goede 
op een verbindende levens-
kracht die vanuit God stroomt 
in de hoop dat het doorheen 
ons en de hele schepping mag 
verder stromen. De beeldspraak 
van het goede dat stroomt wer-
ken we hieronder verder uit. 

Wanneer het goede niet 
langer stroomt maar stokt...

Soms houden we er kruide-
niersrekeningetjes op na: wat 
heb ik allemaal voor de ander 
gedaan en wat heeft die an-
der mij dan teruggegeven? Zo 
wordt het goede een bron van 
openstaande rekeningen waar-
bij de ander bij mij in het krijt 
komt te staan. Of we worden 
jaloers op het goede dat de an-
der doet (Wijs 8,3) en we willen 
hem of haar in die goede daden 
overtreffen en als dat niet lukt 
dan proberen we hem of haar 
onderuit te halen. 
Voor Franciscus staat meer-
waardigheid of rivaliteit haaks UI
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Auteur:

Stijn Demaré
Rubriek:

Uit eerste hand

op de verbindende dynamiek 
van het goede. Franciscus geeft 
ons deze raad: wil je het onder-
scheid leren kennen tussen wat 
ten gronde goed is en dus van 
God komt versus wat kwaad is, 
kijk dan naar wat het doet met 
je hart. Wanneer je hart mild 
wordt, dan kan het goede stro-
men en je verbinden met an-
deren. (Fioretti XXIX) Wanneer 
je hart versteent, dan stokt die 
goede dynamiek en zorgt dat 
voor tweedracht, eenzaamheid 
of toxische vergelijking. 
Franciscus verwijst hierbij naar 
het verhaal van de zondeval 
waarbij de eerste mensen zich 
buiten die verbindende, goede 
kracht stellen door moedwillig 
tegen Gods gebod in te gaan 
en door zelf te willen bepalen 
wat goed is. (Wijs 2, 3) Eten van 
de boom van de kennis van het 
goede verstoort het paradij-
selijk ecosysteem en de mens 
verbreekt op die manier de oor-
spronkelijk band met God: de 
tuin van Eden wordt ingeruild 
voor een woestenij. 

Elke dag een goede daad! Met deze spreuk hebben padvinders een sterk mo-
reel kompas op zak. Ook Franciscus van Assisi moedigt zijn broeders aan om 
met ijver zich toe te leggen op goede werken (RegNB 7,12). Tegelijk waar-
schuwt Franciscus ons dat we ermee niet onze hemel mogen verdienen. 
Doorheen dit verdienmodel dreigen we immers het goede toe te eigenen 
en pluimen op onze eigen hoed te steken. Daar wringt voor Franciscus het 
schoentje. Het goede komt van God en dus moeten we in alles wat we doen 
het goede aan Hem teruggeven: door hem te danken, door het goede aan an-
deren door te geven en ons te verheugen over het goede dat anderen doen. 

LAAT HET GOEDE 
STROMEN!
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Gods goede, milde kracht 
laten doorsijpelen

Bonaventura schrijft in zijn Le-
genda Major (VIII, 1) dat Francis-
cus doorheen zijn onophoude-
lijk gebed en broederlijke ma-
nier van leven zo dicht bij God 
was gekomen dat het leek alsof 
hij wel terug toegang kreeg tot 
die oorspronkelijke, paradijselij-
ke band met God, de mens en 
de natuur (cf LS 66). Franciscus 
plaatst zich  geheel en al in die 
stroom van Gods goede kracht 
en die verbindende mildheid 
laat hij doorsijpelen in alles wat 
hij doet. 
Het goede is dan op zich niet 
langer resultaat gericht: het is 
niet de goede daad zelf maar 
wel de energie waarmee je han-
delt die de maatstaf wordt. God 
in onszelf aan het werk laten en 
zo het goede in ons laten stro-
men, terug naar God toe maar 
ook in verbondenheid met de 
anderen en de natuur. Het klinkt 
zo eenvoudig maar het is een 
levenslange oefening om ons 
bewust in de stroom te kunnen 
plaatsen. 
Ook paus Franciscus pleit voor 
een revolutie van tederheid, 
een omwenteling naar uni-
versele broeder- en zusterlijk-
heid gestoeld op mildheid en 
kwetsbaarheid die verbindt. 

Deze revolutie bezweert onze 
cardio-sclerose, zo liet de paus 
in een interview optekenen. 
Het klinkt paradoxaal maar hoe 
meer we ons kwetsbaar en te-
der openstellen en Gods goede 
kracht doorheen ons kunnen 
laten stromen hoe milder en 
meer teder we worden. Een 
druppel van Gods goede kracht 
die kan doorsijpelen lijkt dan 
de potentie te hebben van een 
heuse en krachtige stroom. 

Wees geprezen mijn Heer door 
zuster water die nuttig is en 
nederig

Ook in het Zonnelied vinden we 
sporen terug van die goddelijke 
doorstroom van het goede. Het 
woordje ‘per’, ‘door’ is één van 
de meest cruciale woorden in 
het Zonnelied. Als een refrein 
klinkt acht keer “Wees geprezen, 
mijn Heer, door...” God wordt 
geprezen en gedankt om de 
goede eigenschappen van de 
schepselen die wij broeder en 
zuster noemen en waardoor-
heen we Gods scheppende en 
goede kracht herkennen. Broe-
der zon is mooi en straalt met 
grote pracht, zuster maan is hel-
der en kostbaar, broeder vuur 
is vrolijk en robuust. Opvallend 

zijn de kenmerken van zuster 
water: zuiver, kostbaar, nuttig en 
nederig. 
Wat we van zuster water kun-
nen leren is hoe het altijd de 
laagste plaats opzoekt en zo 
altijd blijft stromen. Franciscus 
van Assisi eindigt zijn Zonnelied 
niet toevallig met een opdracht 
voor de mens: “Prijs en zegen 
mijn Heer, dank en dien hem in 
grote nederigheid.” De beeld-
spraak van Gods goede stroom 
ontvouwt zich hier heel mooi: 
naar mate wij als mens meer in 
staat zijn om Gods goede kracht 
doorheen ons op een milde en 
tedere manier te laten stromen 
en vooral te brengen naar die 
laagste plekken waar die kracht 
het meest nodig is en de meest 
heilzame werking kan hebben, 
zo worden wij ook meer en 
meer gelijkend op God zelf en 
de nederige Gekruisigde. 
Het allerlaatste woordje van het 
Zonnelied, ‘humilitas’, ‘nederig-
heid’ staat tegenover het aller-
eerste woordje: ‘Altissimu’, ‘Aller-
hoogste’. In de mens komt deze 
paradoxale dynamiek aan het 
licht: door God te danken geven 
wij het goede terug aan God, 
door nederig te zijn laten wij 
het goede stromen tot op de 
laagste plekken waar hardheid 
heerst. Daarin schuilt de groot-
ste opdracht van de mens: om 
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Gods milde en transcendente 
goedheid ook te laten stromen 
naar die versteende plekken in 
de hoop dat die, net zoals ons 
hart, milder en teder te maken. 

Geen verharding noch 
overstroming...

In zijn voorlaatste Wijsheidspreuk 
schrijft Franciscus: “Waar armoede 
is met vreugde, daar is geen heb-
zucht en geen gierigheid. Waar 
barmhartigheid is en onderschei-
ding, daar is geen overstroming 
en geen verharding.” (Wijs 27, 3.6) 
Over die verharding hadden we 
hierboven al geschreven hoe het 
tegenover mildheid staat. Het 
kwade doet het hart verstenen 
waardoor het goede niet meer 
kan stromen. Milde barmhartig-
heid lijkt de enige remedie om 
het hart terug te openen en te 
laten stromen. Heel opvallend 
hierbij is de combinatie met het 
Latijns woord ‘superfluitas’ dat 
letterlijk vertaald ‘overstroming’ 
betekent. Het woord slaat volgens 
mij hier niet op de overvloedige 
kracht van Gods goedheid want 
daar is per definitie nooit genoeg 
van, maar wel de manier waarop 
we die kracht doorgeven. Wan-
neer we het goede doorgeven 
zonder er zelf dankbaar of vreug-
devol van te worden dan wordt 
de stroom op een of andere 
manier ook verstoord. Het is niet 
goed als we meer goeds willen 
doorgeven dan we ontvangen 
en onszelf al te veel opofferen 
zonder ons te kunnen laven. Gods 
goede kracht moet ons verbin-
den met anderen, niet uitputten 
of vereenzamen. Het vergt dus 
een milde barmhartigheid, maar 
tegelijk ook een onderscheiding 
om het goede in en doorheen 

ons te laten stromen zonder het 
te manipuleren. 
De derde regel van die Wijs-
heidsspreuk lijkt deze gedachte 
ook te onderschrijven omdat 
er letterlijk staat armoede mét 
vreugde. Het is er Franciscus dus 
niet om te doen arm te worden, 
maar wel om via armoedebele-
ving vreugdevol te worden en in 
verbondenheid met God en de 
schepping te leven. Tegenover 
de armoede met vreugde staan: 
hebzucht en gierigheid. Francis-
cus waarschuwt zijn medebroe-
ders voor toe-eigening omdat 
het een mogelijk obstakel vormt 
voor echte ontmoetingen. Om 
het dichter bij de beeldspraak 
te brengen: toe-eigening zorgt 
voor extra obstakels waardoor er 
minder ruimte is voor het goede 
om doorheen ons te stromen. 
Armoede mét vreugde is in zeke-
re zin een goede bedding voor 
het goede om goed te stromen. 
Zonder al te veel obstakels maar 
wel met de nodige vreugdevolle 
en milde doorsijpeling kunnen 
we het goede goed doorgeven 
en teruggeven. 

Goede laten doorstromen, ook 
naar toekomstige generaties

Het goede laten doorstromen 
betekent ook hier en nu telkens 
opnieuw beslissingen maken 
die impact hebben op toekom-
stige generaties. Twee heel con-
crete voorbeelden hierbij zijn 
kerk zijn en ecologie. 
De aanleiding om voor dit the-
ma “het goede doorgeven” te 
kiezen was de recente eenma-
king van de Vlaamse en Neder-
landse kapucijnen als delegatie 
van de Duitse provincie. Voorbij 
de schaalvergroting vonden we 

het vooral belangrijk te bena-
drukken dat niet de structuren 
maar de franciscaanse inspiratie 
centraal blijft staan: hoe kunnen 
we het goede blijven doorge-
ven, hoe kunnen we het verder 
laten stromen. Toen de orde van 
de minderbroeders in de begin-
jaren in crisis was en Franciscus 
daar hard onder leed, vroeg 
God hem: is het jouw of Mijn 
orde? (Her 112) Franciscus leer-
de zo de echte vreugde kennen: 
namelijk altijd geduldig trouw 
blijven aan de eigen, diepste 
inspiratie en dat, koste wat kost, 
trouw blijven voorleven. Wij zijn 
niet de eigenaars van Gods Kerk, 
we kunnen enkel ons best doen 
om zijn goede boodschap op 
een levendige manier door te 
geven, met vallen en opstaan. 
In zijn encycliek Laudato Si’ wijdt 
paus Franciscus verschillende 
paragrafen aan een duurzame 
solidariteit tussen generaties 
vanuit het perspectief van in-
tegrale ecologie. “Als we kijken 
naar de situatie waarin we de 
planeet doorgeven aan de vol-
gende generatie, dan treden 
we binnen in een andere logica, 
die van een gave die we gratis 
ontvangen en doorgeven.” (LS 
159). Het niet respecteren van 
de huidige draagkracht van de 
aarde zorgt ervoor dat wij als 
huidige generatie ons meer 
toe-eigenen dan ons toekomt 
en zo toekomstige generaties 
bestelen. Bovendien zal de kli-
maatcrisis ervoor zorgen dat de 
leefomstandigheden op aar-
de een pak ongunstiger zullen 
worden. Dringend tijd dus voor 
een ‘versobering met vreugde’: 
een levenswijze die vanuit een 
tederheid en mildheid verbindt 
en stroomt en zo ook een toe-
komst opent in plaats van sluit. 
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CHRISTENEN ZIJN 
ALLEMAAL DANKBARE 
POSITIVÓS!

Auteur:
Fer van der Reijken ofm

Rubriek:
Handlanger

Vanuit de Blijde Boodschap be-
hoort vreugde en dankbaarheid 
tot het DNA van christenen. Lees 
alleen al wat Franciscus over 
God schrijft in zijn Regel van 
1221, hoofdstuk 23, 9: “God is de 
volheid van al het goede, al het 
goede, heel het goede, het ech-
te en hoogste goed, die alleen 
goed is…” Franciscus tuimelt 
bijna over zijn eigen woorden 

om aan te geven hoe goed God 
wel niet is. Met zo´n geloof kun 
je de wereld aan! Het is daarom 
niet te verbazen dat hij in zijn 
Lofzang van de schepselen (het 
Zonnelied) alsmaar herhaalt 
´laudato si ,̀ oftewel, geprezen 
zijt Gij… door al uw schepselen: 
de zon, de maan en de sterren, 
de wind, het water, het vuur, de 
aarde, de vergevende en dra-

Althans, dat mag je van christenen (ons) verwachten… toch? We zijn immers 
dragers van een Blijde Boodschap. Helaas heeft in het verleden in de beeld-
vorming rond de kerk de boodschap het vaak gewonnen van de blijdschap. 
Vraag maar aan jongeren wat ze van de kerk denken. Het opgeheven vin-
gertje en de nadruk op geboden en verboden wint het in hun antwoorden 
meestal van het uitstralen van vreugde. De Nederlandse cabaretier Fons 
Jansen verwoordde dat vele jaren geleden al door te stellen: “Binnen de kerk 
is alles verboden, behalve wat mag en dat is verplicht.” Zo grappig geformu-
leerd dat je de ernst van zijn bewering bijna zou vergeten. En de grote filo-
soof Friedrich Nietzsche zei al: “Christenen zouden er wel eens wat verloster 
uit mogen zien.” 
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In de samenleving, van dames-
bladen en kranten tot stromin-
gen in de wereld van psycholo-
gie en meditatie zien we steeds 
meer aandacht voor het thema 
dankbaarheid. Er wordt zelfs 
neuropsychologisch onderzoek 
gedaan naar de uitwerking van 
dankbaarheid op onze hersen-
structuren. De veronderstelling 
is dat er nieuwe verbindingen 
in de hersenen worden gelegd 
bij mensen die dankbaarheid 
cultiveren door een dankbaar-
heidsdagboekje bij te houden 
of iedere avond vóór het slapen 
gaan even dankbaar terug te 
denken aan de drie zegeningen 
die je deze dag ten deel geval-
len zijn. Je dankbaarheid uiten 
in stilte of hardop biddend tot 
God kan natuurlijk ook. Het al-
oude: Count your blessings! Uit 
ervaring blijkt dat mensen die 
dankbaarheid op deze manier 
gaan cultiveren steeds meer 
redenen gaan ontdekken om 
dankbaar te zijn. Aansluitend 
daarbij speelt voor de Benedic-
tijnse monnik David Steindl-Rast 
dankbaarheid zo´n grote rol van 
betekenis voor het leven dat 
hij tot de uitspraak gekomen 
is: “Niet zozeer maakt geluk 
je dankbaar, maar andersom: 
dankbaarheid maakt je geluk-
kig!”

De vraag blijft natuurlijk of dank-
baarheid alleen maar een fijn of 
aangenaam gevoel is of dat je er 
in gelovig opzicht ook nog iets 
mee kunt doen. Voor Franciscus 
en Clara was het duidelijk: God 
is de Eigenaar én Gever van alle 
goeds. Voor ons mensen komt 
het erop aan om ons niets daar-
van toe te eigenen, maar het 
steeds weer terug te geven aan 
Degene aan Wie het toebe-

hoort. Dankbaar ontvangen dus 
van al het goede dat God ons 
vanuit Gods eigen goedheid 
elke dag weer toevertrouwt en 
het ook elke dag weer in dank-
baarheid teruggeven. Wie dat 
doet en anderen daar volop in 
laat delen is een dankbare po-
sitivo die én aan de blijdschap 
én aan de boodschap van ons 
DNA recht doet. 

Nu zou het heel mooi zijn als 
deze tweedimensionale letter-
tjes, geprint in handdruk, drie-
dimensionaal zouden opstaan. 
D.w.z. dat de geschreven spiritu-
aliteit zich zou vertalen naar ge-
leefde spiritualiteit in het leven 
van elke dag. Misschien kunnen 
we elke dag vóór het slapen 
gaan even in stilte of hardop 
zeggen: “Laudato si, mi Signo-
re….”? En dan enkele zegenin-
gen van de voorbije dag dank-
baar teruggeven aan De Schep-
per uit Wie al het goede voort-
komt. De glimlach waarmee je 
dan in slaap valt, zal Nietzsche 
tot tevredenheid stemmen.

gende mensen, zelfs door de 
dood! En bij Clara culmineert 
haar dankbaarheid voor het 
leven als van haar voordat zij 
sterft de laatste zin wordt opge-
tekend: “Heer, ik dank U die mij 
geschapen hebt.” 

Dankbaarheid was ook een be-
langrijk gegeven in de kerkver-
gadering die maar liefst drie jaar 
duurde in de vorige eeuw. Het 
Tweede Vaticaans Concilie liep 
van 1963 tot 1965 en daaraan 
hebben we het te danken dat 
de Eucharistie werd uitgeroe-
pen als bron en hoogtepunt 
van ons leven als christenen. Eu-
charisto in het Grieks betekent 
´dankzeggen .́ Vandaar dat in 
elke Eucharistieviering ´het gro-
te dankgebed´ wordt gebeden.  

Het belang van dankbaarheid 
binnen de franciscaanse spiritu-
aliteit leidde ertoe dat br. Theo 
Zweerman ofm en zr. Edith van 
den Goorbergh osc zo´n twintig 
jaar geleden de franciscaanse 
spiritualiteit samenvatten in 
drie werkwoorden: danken, die-
nen en dragen; waarbij danken 
vooraan staat.



- 9 -

Zo zijn we verheugd om jaarlijks 
steeds meer kinderen en jonge-
ren in school- of familieverband 
te mogen verwelkomen. Met 
ons aangepast aanbod voor se-
nioren zijn we zeer welkom in 
woonzorgcentra. Verder reiken 
we ook de hand naar nieuwko-
mers, mensen met diverse cul-
turele achtergronden, die onze 
museumcollectie met andere 
ogen bekijken en ook ons an-
ders leren kijken. 

Familieparcours
Families met kleine kinderen 
vinden steeds beter hun weg 
naar het museum. Met Vik de 
vis (kleuters) en Vera de vogel 
(tot 12 jaar) volgen kinderen sa-
men met hun (groot)ouders het 
kinderparcours doorheen het 
museum. Dankzij de doe-op-
drachten, workshops en ande-
re gezinsactiviteiten maken ze 
kennis met Franciscus van Assisi 
en leren ze gerichter te kijken 
naar de museumcollectie.

Auteur:
Medewerkers museum 
De Mindere

Rubriek:
Handreiking
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GIn deze rubriek belichten we normaal gezien enkele werken uit onze muse-

umcollectie. Dit keer willen we, in het kader van het thema ‘het goede, het 
positieve’ aandacht schenken aan enkele aspecten van de museumwerking 
die ons tot dankbaarheid stemmen.

DANKBAAR VOOR 
DE POSITIEVE 
BETROKKENHEID VAN 
ONZE BEZOEKERS!
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Onderwijs

Met een educatief aanbod voor 
het onderwijs enthousiasmeren 
we kinderen en jongeren voor 
het verhaal van Franciscus en 
zijn volgelingen. Franciscaanse 
waarden zijn universele the-
ma’s die aansluiten bij verschil-
lende leergebieden (inhoud en 
doelen) op school. Ze bereiden 
kinderen voor op de toekomst. 
Aan de hand van deze thema’s 
brengen we binnen de zeer 
diverse klassen een dialoog op 
gang. Zo leren ze over Francis-
cus, over elkaar en zorgen we 

voor verbinding en wederzijds 
begrip.
Jaarlijks vieren we in het mu-
seum de Werelddierendagen. 
Tijdens de eerste 14 dagen van 
oktober bezoeken telkens bijna 
800 kleuters en leerlingen het 
museum om te luisteren naar 
verhalen over Franciscus’ liefde 
voor de dieren. Ze leren bij over 
dieren in nood en gaan zelf ac-
tief aan de slag tijdens een crea-
tieve workshop. 

Nog tot 28 juni 2023 loopt in het 
museum een tentoonstelling 
gerealiseerd door leerlingen 

van verschillende onthaalklas-
sen voor anderstalige kinderen 
(OKAN) van Hasp-O Centrum 
(scholengemeenschap Sint-Trui-
den). De expo is het resultaat van 
het project ‘Op weg met Francis-
cus’ waarbij aan deze leerlingen 
andere invalshoeken aangereikt 
worden om Nederlands te le-
ren én om te leren omgaan 
met de diversiteit binnen hun 
klasgroep. Ze gebruiken hun ei-
gen culturele achtergrond om 
onderlinge verschillen te leren 
kennen en waarderen. In het 
museum maken ze kennis met 
Franciscus en de franciscaanse 
waarden en leggen linken met 
hun eigen leefwereld. Onze 
museumcollectie vormt het 
uitgangspunt voor hun creatie-
ve verwerking. Met dit project 
willen de OKAN-leerlingen zich 
tonen aan de wereld en duide-
lijk maken dat ze meer zijn dan 
‘vluchtelingen’. Dé boodschap 
van de jongeren is dat we di-
versiteit als een kracht dienen te 
zien.
Dit OKAN- project kwam tot 
stand in samenwerking met 
Hasp-O Sint-Truiden, de Orde 
van den Prince, cultuurkuur, de 



- 11 -

integratiedienst van de stad, de 
Academie Haspengouw, MUS-E 
en Villa Basta.

Woonzorgcentra

‘Wanneer kom je terug’, ‘Dat we 
dat nog mogen meemaken’… 
zijn slechts enkele reacties van 
enthousiaste senioren in woon-
zorgcentra. Met een koffer vol 
collectiestukken stappen we 
naar de woonzorgcentra toe. De 
wisselwerking tussen de voor-
werpen uit onze erfgoedcollec-
tie en de verhalen die loskomen 
bij de ouderen vormt een verrij-
king voor beide partijen.
Dit nieuwe aanbod werd gerea-
liseerd dankzij de steun van de 
Vlaamse Gemeenschap (pro-
jectsubsidie).

Wij wensen dat jong en oud, on-
geacht hun achtergrond, elkaar 
ontmoeten en gefascineerd en 
geïnspireerd raken door onze 
collectie en de daaraan verbon-
den franciscaanse waarden. We 
hopen dit werk nog lang te kun-
nen verderzetten!
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Auteur:
Br. Joseph Joyson 
Palliparambil OFM-Cap

Rubriek:
Column

BLIJVEN HOPEN, ALTIJD BLIJVEN HOPEN…

Kapucijns beeldend kunstenaar br. Joseph Joyson Palliparambil 
OFM-Cap. wil met zijn kunstwerk meegeven dat een hoopvolle in-
gesteldheid toekomst en leven geeft.
Laat ons hiervoor kijken naar het afstervend Esdoornblad en de 
mens die eruit opstaat of verrijst. De blik van de mens is kalm en 
sereen.  
Zo geeft dit kunstwerk twee realiteiten weer, nl. sterfelijkheid en 
hoop.
Want…  wij hebben allen de mogelijkheid om te dromen en te ho-
pen, zelfs als we omringd zijn door rampspoed en allerlei negatieve 
ervaringen.
Je kan eruit opstaan als je blijft hopen.  

Het is dus weeral de hoop die leven doet!  



- 13 - EE
N 

HA
ND

 VO
L

EE
N 

HA
ND

 V
OL

BOB VAN LAER
60 JAAR 
PRIESTERSCHAP IN 
RELATIE MET HET 
GODSVOLK

Auteur:
Bob Van Laer ofm

Rubriek:
Een hand vol

Op zondag 16 april mocht ik 
mijn 60-jarig priesterjubileum 
vieren in de kerk van Sint-Bavo 
in Wilrijk. Van die 60 jaar heb ik 
49 jaar mogen werken in het 
kader van Marriage Encounter 
voor echtparen, priesters en re-

ligieuzen, die een of meerdere 
weekends hebben meegedaan 
om hun relatie te intensive-
ren. Het eerste weekend dat ik 
samen deed met Marcel Huy-
sentruyt is de start geworden 
van wat ik heb ervaren als een 

Ooit werd er bij de redactie van Handdruk de afspraak gemaakt om geen ju-
bilea verslagen op te nemen, omdat dit dan al vlug zou overheersen in het 
tijdschrift. Ondertussen is de redactieploeg al enkele keren opnieuw samen-
gesteld, en…  zijn er nu eenmaal her en der broeders wiens jubilea zoveel 
Franciscaanse instanties en mensen bereiken, dat het heel erg vreemd zou 
zijn om deze hier niet te vermelden. Zo jubileerden br. Bob Van Laer en br. 
Paul Renders kort na elkaar. Hun jubileumfeest is een positieve boodschap 
ten voeten uit!  Lees maar mee…

Steven Cauchie
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nieuwe geboorte als mens, als 
priester en als franciscaan. Mar-
cel concelebreerde,  mijn drie 
huisgenoten en onze br.  Jef 
Augustijnen waren erbij samen 
met vele echtparen waarmee 
ik vele weekends mocht geven. 
De samenzang werd prachtig 
begeleid door twee pianisten 
op een machtige vleugel. Het 
was echt feest!

Een zin uit het evangelie van de 
zondag 16 april, 2de zondag van 
Pasen, intrigeert me: “Zalig die 
niet gezien en toch geloofd heb-
ben”. Het is niet de bedoeling 
van Jezus om de blinden zalig te 
prijzen. Ik ben de zin maar gaan 
begrijpen toen ik een vrouw 
vroeg die al 38 jaar op stap blijft 
gaan, ondanks grote tegensla-
gen en miserie: ‘Wat drijft nu bij 
jou boven als je terugkijkt op 
die 38 jaar?’ En ze antwoordde 
onmiddellijk: ‘Dankbaarheid. 
Want met al die miserie is voor 
mij een nieuwe wereld openge-
gaan. Ik heb mensen leren ken-
nen; ik ben er zelf enorm door 
gegroeid. Ik ben voor andere 
mensen veel gaan betekenen. 
Ik heb leren verantwoordelijk-
heid nemen.’ Zij is blijven gelo-
ven zonder aanvankelijk veel te 
zien. Dat is voor een stuk ook 
mijn verhaal. Vanuit mijn geloof 
ben ik in 1956 bij de francisca-
nen ingetreden, hopend dat dit 
de beste keuze zou zijn die me 
gelukkig zou maken. Ik geloof-
de dat God mij geroepen had. 
In 1963 werd ik priester gewijd. 
Een heel belangrijk moment! 
Ik hoopte mij te mogen geven 
aan mensen, maar het lukte me 
niet helemaal. De reden: in ons 
klooster baden wij veel samen, 
maar we hadden nooit geleerd 
om in relatie met elkaar te le-

ven, zoals Franciscus dat met 
zijn broeders deed. Op een be-
paald moment nodigde mede-
broeder Roger Devleeschouw 
me uit om een weekend te 
volgen van Marriage Encounter, 
dat gegeven wordt door een 
priester met drie echtparen. De 
bedoeling is om hun relatie te 
verdiepen, ook voor de priester 
die ook in relatie hoort te leven 
met zijn mensen, of religieuzen 
met hun medebroeders. Als ik 
nu op die weg terugkijk van 49 
jaar dan zeg ik dat ik opnieuw 
geboren werd uit de liefde van 
echtparen en priesters. Wat doet 
me dat zeggen? Zij hebben mij 
na jaren filosofie en theologie 
mijzelf leren ontdekken, mezelf 
leren aanvaarden. Zij hebben 
mij geleerd wat het betekent: 
liefhebben, ook voor een pries-
ter, vertrouwen geven en ver-
trouwen krijgen. Ik erkende me 
direct in de uitdrukking van een 
andere priester die van zichzelf 
bekende dat hij vroeger een ‘ge-
consacreerde koelkast’ was.  Ik 
kon het straffer zeggen: ‘Ik was 
een geconsacreerde diepvries’. 
Ik voelde niets. Ik was nooit al-
leen, want ik was met God ge-
trouwd. Ik had enkel maar ge-
dachten. Mensen hebben mijn 
ingevroren gevoelens helpen 
ontdooien, mijn grenzen ver-
legd en gemaakt dat ik stilaan 
de weg heb ontdekt om als 
priester te leven: als man van 
verbondenheid, man van relatie 
met het Godsvolk. En dat veron-
derstelt kunnen in relatie leven 
met mensen, relatiebekwaam 
zijn. 

Geleidelijk aan heb ik ontdekt 
wie ik ben, of beter gezegd, 
van wie ik ben: priester van het 
volk Gods. En Paulus geeft dat 

volk een eigen naam: gij zijt 
het levend lichaam van Chris-
tus. Die woorden kregen plots 
een echte inhoud. Een lichaam 
is samengesteld uit vele leden 
die wij kerk noemen. Een woord 
dat momenteel zwaarbeladen 
is en waarvan de fouten worden 
uitvergroot. Voor mij is onze 
paus Franciscus de man die een 
nieuw imago probeert te geven 
aan die kerk. Hij is een uitzon-
derlijk man die probeert verbin-
ding tot stand te brengen, ook 
tussen godsdiensten, kerken en 
volken. 

Als priester stond ik vroeger let-
terlijk op de preekstoel, een paar 
meter verheven boven de gelo-
vigen en wees hen de weg naar 
het heil. Maar ik bleef staan, bo-
ven hen. Nu sta ik tussen de ge-
lovigen die samen op stap zijn 
naar voller leven, die elkaar hel-
pen, moed inspreken. De groep 
mensen die ik help dragen hier 
in de parochie, in het rusthuis S. 
Bavo, in Bloemenveld, mijn ei-
gen broeders hier in Wilrijk. De 
groep mensen die ook mij hel-
pen dragen nu ik begin ouder 
te worden. Ik ben dankbaar dat 
ik af en toe een midweek mag 
geven voor oudere koppels die 
hun liefde nieuw vuur inblazen. 
Hen opnieuw zien openbloeien 
geeft mij telkens nieuwe ener-
gie.  Daar ontdek ik God die met 
ons op weg gaat en mij liefheeft 
via concrete mensen en ik mag 
en kan van hen houden, mijn 
geloof in hun liefde uitspreken 
zodat ze nieuwe kansen zien 
voor hun leven, voor hun liefde. 
En als hun kinderen en kleinkin-
deren dat zien, genieten ze ook 
en krijgen nieuwe energie en 
leven voor hun eigen gezin en 
relatie.
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In zo’n kerk is het mogelijk om 
zinvol eucharistie te vieren, 
omdat mensen uit hun erva-
ring weten wat het betekent je 
leven te breken en delen met 
anderen, zoals Jezus ons heeft 
voorgedaan. In zo’n kerk kun je 
kinderen echt dopen, omdat je 
weet en ziet hoe hun ouders 

hen elke dag onderdompelen 
in het bad van hun liefde. In zo’n 
kerk worden zieke mensen zin-
vol gezalfd omdat zij met tede-
re zorg worden omgeven. Daar-
in kunnen gelovigen de liefde 
van God ervaren. En dan is ge-
loven niet zo abstract. Als je elke 
dag, liefst ’s avonds een beetje 

tijd neemt om je bewust te wor-
den van de tekentjes die God je 
geeft, dan verdwijnt de sleur 
van het leven. Je wordt een vrij 
mens die kunt genieten van het 
leven, omdat je je bemind weet. 
Dat wens ik ons allen.  

FEEST OP HET 
KERKSCHIP MET 
PAUL RENDERS

Ik mag wat vieren en de Heer 
heel dankbaar zijn. Een “nieu-
we voordeur” na 70 jaar. Tien 
jaar op het Kerkschip als aal-
moezenier. Op 21 maart 2022 
ben ik ook veertig jaar priester 
geworden. Ondertussen dus al 
41 jaar. Ik heb laat de beslissing 
genomen. Ik gaf waarschijnlijk 
te graag Spaanse les in Leuven. 
Tot ik dan ineens op het vlieg-
tuig zat naar het verre Zuiden 
om in Chili aan ontwikkelings-
werk te doen. En tot ik in die 
stad tegen de Atacamawoes-
tijn - op een zondagmorgen, 
om 9 uur - (die details vergeet 
je niet bij levensbeslissingen) bij 

onze huisoverste mijn roerselen 
bekend ging maken. Want de 
mensen zeiden mij: “En waarom 
word jij geen priester?” Et voilà! 
Le peuple a raison, zegt Pascal 
in zijn  « Pensées ». In de zin van: 
het gezond verstand van gewo-
ne mensen, “el pueblo”, moet je 
volgen … 

Ik ben de Heer dankbaar voor 
de zovele, rijke ervaringen die 
ik heb mogen opdoen. Dank-
baar omdat ik heel dicht bij de 
mensen hebben mogen staan 
vanuit verschillende hoeken. 
Dankbaar voor de goede ge-
meenschap van medebroeders, 

toen in Chili, waar ik in het jaar 
1979 mijn nieuw leven mocht 
beginnen. Ik ben er zeer geluk-
kig geweest. De mooiste jaren, 
meer dan vijftien, waren wel 
die waarin ik, vergezeld van en-
thousiaste leken, van huis tot 
huis mocht pelgrimeren en mis-
sioneren. Ik dacht altijd, toen ik 
nog eens serieus ziek werd door 
tyfus, hepatitis of zelfs schurft 
door in de vuiligheid te slapen, 
of bij de zoveelste longontste-
king: “Dat kunnen ze me niet 
meer afpakken, dat rondtrek-
ken”. En dat zúllen ze me ook 
nooit nog afpakken!

Dankbaar ben ik ook dat ik te-
vens de andere kerkpilaar, de 
Petrus-kant, de structuurkant 
heb mogen ervaren. Alhoewel 
ik toen op dat moment daar-
voor niet “dank” heb gezegd, 
maar eerder “bedankt”, in de 
zin van “Da’s niks voor mij, nee 
hoor, mij niet gezien”. Want die 
Petrus-kant, de managerskant, 

Op 21 april 2023 was het alle hens aan dek op het kerkschip Sint-Jozef te Ant-
werpen, de unieke parochie en ontmoetingsplaats van de Belgische binnen-
schippers. Aalmoezenier Paul Renders was immers 10 jaar op post en vier-
de ook zijn 70ste verjaardag en 40-jarig franciscaan zijn en priesterschap en 
dat omringd door mede-franciscanen, waaronder medebroeders uit Wilrijk 
en kapucijnen van de Ossenmarkt, een grote groep priesters en een schare 
vrienden, familie en uiteraard schippers. Ten gelegenheid van deze viervou-
dige verjaardag neemt Paul ons mee door zijn leven en engagementen.

Auteur:
Paul Renders ofm

Rubriek:
Een hand vol
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is - voor mij toch -  minder in-
teressant dan de Paulus-kant, de 
charismatische. Maar wellicht 
is de Petrus-kant voor mij wel 
de meest louterende geweest. 
Dankbaar dan ook aan die grote 
Chileense bisschop, wijlen Fer-
nando Ariztía. Toen hij mij vroeg 
om zijn pastoraal vicaris te wor-
den, dacht ik: “Nu is ’t met mij 
gedaan. Ik heb het beste gehad. 
Adieu pelgrimsleven! Nu wordt 
het alleen organiseren en plan-
nen.” Maar achteraf bekeken be-
sef ik wel dat ook dit een grote 
genade en leerschool was. Want 

we konden samenwerken in 
een buitengewone ploeg. Toen 
ik daarna custos voor de Vlaam-
se, Chileense en Mexicaanse 
confraters voor het noorden 
van Chili, verspreid over een af-
stand van tweeduizend kilome-
ter, werd gekozen, dan heb ik 
pas echt “mijne peren” gezien. 
Ik moest dikwijls denken aan de 
woorden van een vroegere pro-
vinciaal, Flor De Vleeschouwer, 
die jaren tevoren mijn Plechtige 
Beloften voor minderbroeder 
kwam afnemen in Santiago de 
Chile en in zijn preek zei: “Ge 

zult nog met uw handen in de 
haren zitten.” Zijn profetie was 
bijna juist. In plaats van “haren” 
had hij alleen “kletskop” moeten 
zeggen. Daarna heeft onze Pa-
ter Generaal me ook nog als vi-
sitator naar Argentinië gestuurd.

Petrus en Paulus mogen samen-
gaan, moeten samengaan, struc-
tuur en charisma mogen niet ge-
scheiden bestaan. Maar van één 
ding ben ik nog altijd zeker: als 
het charisma weg valt, dan wor-
den structuren hol en wordt ook 
onze Kerk heel droevig.

Na mijn terugkeer naar België 
verliepen er zeven jaren van 
straatpastoraat in Sint-Truiden, 
een boeiende tijd in een kluis 
op de Camino naar Compos-
tella en nu ben ik al tien jaar 
schippersaalmoezenier te Ant-
werpen, waar ik nog altijd op de 
leerschool zit. En waar ik de tand 
des tijds ook meer en meer aan 
het voelen ben. 

Het evangelie van 21 april vertelt 
ons over de broodvermenigvul-
diging. En dat vermenigvuldi-
gen eigenlijk, maar kan door te 
delen. Dat is mijn wiskunde. Van 
die andere heb ik geen verstand. 
Als we de vriendschap en liefde 
vandaag delen, dan zijn we ze 
aan het vermenigvuldigen. 

Op mijn wijding destijds heb ik 
mijn geliefde psalm 116 opge-
zegd. Vers 12 wil ik nu nog eens 
voluit herhalen: “Hoe kan ik ooit 
de Heer teruggeven al wat Hij 
voor mij heeft gedaan?” En daar-
bij dan mijn literair lievelingsvers 
van Antonio Machado voegen: 
“Amigo, no hay camino. Se hace 
camino al andar”. “Vriend, er ligt 
geen weg klaar. De weg maak je 
al gaande.” En alabanza a Cristo. 
Lof zij U, Christus. Amen.
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DAG BROER, DAG ZUS 
UIT MERKSEM GING OP 
BEZOEK BIJ MUSEUM 
‘DE MINDERE’

Het museum bevat interessante 
informatie, beelden, schilderijen, 
religieuze voorwerpen, erfgoed 
afkomstig uit opgeheven fran-
ciscaanse kloosters in Vlaande-
ren en Brussel. Het geeft een 
inkijk in het leven van zovele 
mannelijke en vrouwelijke religi-
euzen die zich lieten inspireren 
door de kleine arme en ervoor 
kozen om in zijn voetspoor te 
gaan. 
Boeiend zijn de recente getui-
genissen van enkele minder-
broeders en een claris die ver-
tellen over hun roeping en hun 
leven in het klooster. 

Wat mij vooral raakte 
was het beeldje van 
Franciscus die de me-
laatse kust (Rik Van 
Schil ofm). Dat beeld-
je prijkte op de cover 
van het boekje ‘spiri-
tualiteit van nabijheid’ 
(André Jansen ofm) 
dat ons jaren geleden 
inspireerde om erover 
uit te wisselen. 

Ook heel mooi vond ik het schil-
derij van een kersttafereel in de 
kelder van het museum (Geroen 
De Bruycker ofm). Het is precies 
900 jaar geleden dat Francis-
cus de eerste kerststal bouwde 
in Greccio. Het zijn de volge-
lingen die dit gebruik hebben 
verspreid over de hele wereld. 
Het leven van Franciscus heeft 
onze Vlaamse minderbroeders 
geïnspireerd tot mooie kunst-
werken.

Dat het een interactief museum 
is toonden ons vele kunstwerk-
jes van kinderen en jongeren uit 
de onthaalklas voor anderstali-
ge nieuwkomers (OKAN).
Het bezoek zet aan tot reflectie, 

ontroering en betrokkenheid, 
het nodigt uit tot een leven in 
eenvoud en om dieper in te 
gaan op wat de spiritualiteit van 
de  ‘poverello’ nu voor ons be-
tekent.

Onze twee minderbroeders 
haalden herinneringen op aan 
hun verblijf in het oude klooster 
waar tot voor enkele jaren nog 
minderbroeders woonden.
Onze zoektocht, na het bezoek, 
naar een terrasje op de overvol-
le Grote Markt bleef zonder re-
sultaat. Uiteindelijk stonden en-
kele sympathieke jongeren hun 
plaats af op een 
openbare bank 
voor een ijskar. En 
zo eindigde onze 
dag met een lek-
ker ijsje.

Dag zus dag broer
Merksem

Op zondag 30 april, midden in het bloesemseizoen, trokken we met een kleine 
groep van onze gemeenschap naar Sint-Truiden. Het waren niet de bloesems die 
we wilden zien, ook niet het beruchte ‘Rave-festival’ dat in de buurt werd georga-
niseerd, we hadden een bezoek gepland aan het museum ‘de Mindere’.
Dat museum vertelt over het leven van Franciscus van Assisi, maar toont ook  heel 
wat informatie over 800 jaar franciscaanse aanwezigheid in Vlaanderen. 
Blijkbaar breidde de franciscaanse beweging zich zo snel uit tijdens het leven van 
de heilige, dat er reeds tijdens zijn leven, minderbroeders waren in Vlaanderen.

Rubriek:
Een hand vol
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Een cultuur van dialoog
Broeder Luc schudde ons me-
teen wakker in de ochtend met 
diepgaande inzichten van de 
joodse filosofen Buber, Emma-
nuel Levinas en Hannah Arendt 
over ontmoeting en dialoog. 
Hoe kan hun gedachtegoed 
ons inspireren om te werken 
aan een cultuur van dialoog? 
Met Arendt verkenden we het 
belang van de innerlijke dia-
loog (IK-mezelf), het denken, 
die maakt dat we de dingen 
innerlijk in vraag blijven stellen. 
Zo bouw je een geweten op en 
het maakt je tegelijk ook milder 
naar jezelf en de ander toe. Levi-
nas benadrukte het belang van 
het verschil en stelde dat het 
kwaad begint waar je jezelf ver-
liest en de ander niet meer ziet 
als iemand anders. 
Voor de filosoof Buber is onze 
relatie met de schepping ook 
een ik-jij relatie en niet louter 

een ik-het relatie waarbij de 
ander tot een object of een ge-
bruiksvoorwerp wordt herleid. 
Tot slot lieten we ons inspireren 
door Franciscus van Assisi om 
tot een geweldloze verbonden-

heid met de ander te komen 
door te kijken, te horen, te ant-
woorden en samen verder op 
weg te gaan.

Aanwezig zijn bij  de ander

Gewapend met deze inzichten 
trokken we in de namiddag 
richting de protestantse kerk ‘de 
Brabantse Olijfberg’ waar stad-
spredikante Petra Schipper ons 
warmhartig ontving. Ze legde 

GEPASSIONEERD 
OM ELKAAR TE 
ONTMOETEN!
Op zaterdag 29 april waren we opnieuw te gast in het Kapucijnenklooster in 
Antwerpen voor de derde dertigersdag van TAU. Dit keer stonden ontmoe-
ting en dialoog centraal. Geïnspireerd door de uitnodiging van de encycliek 
Fratelli Tutti om als volk gepassioneerd te zijn om elkaar te ontmoeten, raak-
vlakken te zoeken en bruggen te bouwen (FT§216), gingen we weer met el-
kaar en met enkele gastsprekers/getuigen op weg. 

“Pas als je in je broer de vreemdeling erkent, bereik je 
broederschap in haar volle zin.”

Auteur:
Barbara Mertens

Rubriek:
Een hand vol
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ons uit hoe ze in het Protestants 
Sociaal Centrum op een heel 
ongedwongen manier in con-
tact treden met jongere vluch-
telingen. Ze bieden hen letter-
lijk een huiskamer aan waar het 
goed vertoeven is.
Door op te trekken met elkaar 
in een alledaagse context wordt 
het mogelijk om echt contact 
te maken en elkaar te leren ken-
nen. Zo leven ze zich vanuit een 
medemens zijn zo goed moge-
lijk in de realiteit van de ander in. 
We hadden het met Petra ook 
over de islam en hoe we ons 
daartoe kunnen verhouden als 
christenen. Het gesprek wakker-
de ons verlangen aan om onze 
vragen een keer voor te leggen 
aan moslims zelf. 

Fratelli  tut ti

Na de uitwisseling doken we 
samen terug in de encycliek 
Fratelli tutti. We verkenden hoe 
ontmoeting de kern van het 
mens-zijn is en onderzochten 
wat het betekent dat het geheel 

boven het deel gaat. De ency-
cliek nodigde ons ook uit ons te 
wapenen met de wapens van 
dialoog om de goede strijd van 
de cultuur van ontmoeting aan 
te gaan! 
Het belang van ontmoeting er-
vaarden we heel concreet op 
de dertigersdag vertelt Anne-
mie: “Het deugddoende weerzien 
met de andere – intussen al ver-
trouwde – “dertigers”, de hartelijke 
ontvangst aan tafel bij de broe-
ders, en de getuigenis van Petra 
Schipper van het protestants so-
ciaal centrum die tot héél wat ge-
spreksstof leidde en ons weer hielp 

om  Fratelli tutti  wat concreter te 
begrijpen. En doorheen dat alles, 
doorheen de menselijke contac-
ten, de inzichten, uitwisselingen 
en nieuwe vragen: de ontmoeting 
met een God die ons aanspreekt, 
inspireert, met ons verder op weg 
gaat.”  
Dankbaar alles teruggevend 
aan God sloten we al biddend 
samen de dag af om vervolgens 
aan te sluiten bij de eucharistie-
viering van de Kapucijnen. “Het 
was een interessante, levengeven-
de dag met mooie ontmoetingen. 
Dit smaakt naar meer!”, besluiten 
ook Amina en Sara.
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Op 19 maart in het kapucijnen-
klooster van Meersel-Dreef, werd 
deze kapucijnse circumscriptie 
boven de doopvont gehouden 
door minister generaal Roberto 
Genuin. Zoals de aanwezig broe-
ders de dag na afloop typeer-
den, zo was het ook de bedoe-
ling, nl.:  een feestelijk broederlijk 
samenzijn. Minister provinciaal 
van Vlaanderen Adri Geerts 
opende de bijeenkomst in de 

boerenschuur van het kloos-
ter met een warm welkomst-
woord en een open blik op de 
toekomst. Br. Piet Heen Van der 
Veer de delegaat van Nederland 
maakte zich een lichtjes andere 
woordkeuze eigen, maar wenste 
de toekomstmakers alle goeds 
toe en de wind in de zeilen. 
Broeder Theo Van Adrichem, 
de minister provinciaal van de 
Franciscanen had de inhoude-

lijke hoofdbrok en sprak ook uit 
ervaring; want de Franciscanen 
van Nederland en Vlaanderen 
zijn ondertussen één provincie. 
Broeder Theo legde vooral de 
nieuwe mogelijkheden bloot 
die een fusie met zich mee-
brengt. Broeder Generaal kon-
digde het decreet af waarmee 
hij officieel de Vlaamse kapucij-
nenstructuur van ‘provincie’ op-
hief en de nieuwe delegatie in 
de Lage Landen, bestaande uit 
de kapucijnen van Vlaanderen 
en Nederland oprichtte. En…  
wie een beetje weet heeft van 
de oorsprongssituatie van de ka-
pucijnen in deze regio, die her-
innert zich dat het in het begin 
ook ging over de ‘kapucijnen in 
de Lage Landen’. De grote groei 
en uitbreiding van de orde in 
deze contreien maakte door-
heen de jaren dat er uit één pro-
vincie 3 provincies groeiden, nl.: 
Nederland, Vlaanderen en Wal-
lonië. Door de typische krimp 
van het avondland wordt dit nu 

DE KAPUCIJNEN IN 
DE LAGE LANDEN 
ZIJN GEBOREN
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opnieuw één circumscriptie in 
de structuur van een delegatie 
die afhankelijk is van de Duitse 
kapucijnenprovincie. De Duit-
se provinciaal Helmut Rakowski 
beseft dat hij voor een serieu-
ze uitdaging staat, want buiten 
deze delegatie in de Lage Lan-
den, krijgt de provincie die hij 
bestuurt er ook nog een stukje 
Oostenrijk en Zwitserland bij.  
Maar… dit alles wordt in het le-
ven geroepen omdat de struc-
turen de mens moeten dienen 
en niet andersom. Als religieu-
zen van deze regio hoeven wij 
ons nu niet meer suf te pieke-
ren over het invullen van allerlei 
commissies en werkgroepen en 
bestuursposten waaraan een 
zelfstandige regio aan moet vol-
doen om te bestaan.   
Een delegatie heeft alsnog een 
eigen delegatieraad met een 
broeder die door de provinciaal 
gedelegeerd wordt om te be-
sturen.
Zo werd na een consultatie 
van alle broeders gevraagd aan 
broeder Christophorus Goede-
reis om delegaat te worden en 

aan de broeders Kenny Brack en 
Ad Vermeulen om raadsbroe-
ders te worden.  
Broeder Helmut ontpopte zich 
onmiddellijk als een gulle en 
vriendelijke provinciaal toen hij 
Duits kapucijnenbier begon uit 
te delen aan de uittredende 
bestuursleden en aan de begin-
nende. Zijn woorden van hoop 
en vreugde naar de toekomst 
toe verwarmde het hart van ie-
dere kapucijn en de nabije me-
dewerkers die aanwezig waren. 
Na de zitting in de boeren-
schuur werd er eucharistie ge-
vierd in de kloosterkerk. Ook 
hier overheerste de vreugde als 
grondtoon in het vieren.  Br. Adri 
was de voorganger en br. Ro-
berto was predikant, vakkundig 
vertaalt door pr. Rik Hoet van de 
San Egideo gemeenschap uit 
Antwerpen.  
Na de eucharistieviering wacht-
ten Els Hendrickx en haar vrien-
dinnen en Louis Peemen ons 
op in onze cafetaria ‘de Zeven-
ster’ voor een aperitiefje en een 
overheerlijke maaltijd. 

De minister Generaal en enkele 
van zijn raadsleden en secreta-
ris, namen van de gelegenheid 
gebruik om ook het wonderlijke 
Franciscaans belevingscentrum 
te bezoeken onder de kundige 
leiding van br. Jo die dit voor de 
gelegenheid in vloeiend Itali-
aans deed.  
Bij afloop was iedereen het roe-
rend eens dat dit een mooie 
dag was. 
Ondertussen is het delegatie-
bestuur al enkele keren bijeen 
gekomen om een wijze van ‘be-
sturen’ uit te vinden en dit lijkt 
aardig te lukken. Het komt er nu 
vooral op aan dat de broeders 
van Nederland en Vlaanderen 
elkaar beter leren kennen en 
dat er voor de toekomst in sa-
menwerking met Duitsland 
een nieuwe dynamiek op gang 
komt die een vernieuwde toe-
komst mogelijk maakt van Ka-
pucijnse aanwezigheid in de 
Lage Landen. 
Laat ons duimen en bidden.
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ZOMERS
WANDELWEEKEND 
BERISMENIL

Van vrijdagavond 18/8 tot zondagna-
middag 20/8 organiseren we een francis-
caans wandelweekend in het Molenhuis 
te Berismenil. Gaandeweg verstilt de tred 
van het alledaagse leven en opent zich 
ruimte voor ontmoeting, natuur, bezin-
ning... Op zaterdag is er de keuze tussen 
een kortere (12 à 15 km) of een langere (20 
à 25 km) tocht, op zondag is er een ge-
zamenlijke wandeling in de voormiddag. 
 
Het verhaal van de drie rovers van Mon-
tecasale zal ons inhoudelijk op weg zet-
ten: met de uitgesloten rovers trekken 
we het bos in om nadien samen in het 
Molenhuis thuis te komen en te verbroe-
deren en te verzusteren bij elkaar. Door-
heen het verhaal,  de verwerkingsvra-

gen en een bezinningsmoment willen 
we stilstaan bij wat inclusieve gemeen-
schaps-vorming betreft: niemand wordt 
uitgesloten, iedereen, vriend of tegen-
stander, dief of bandiet, moet zich wel-
kom voelen.

Meer info op https://www.franciscaan-
sleven.be/wandelweekendberismenil.
html

SINT-JANSVUUR
Op 24 juni knopen we aan bij een eeuwen-
oude traditie om rond de Zomerzonne-
wende samen te komen rondom broeder 
vuur. Niet toevallig valt dan ook het feest 
van Johannes de Doper, zes maanden 
voor Kerstmis. Johannes de Doper staat als 
profeet symbool voor de overgang tussen 
oud en nieuw, als een figuur die een om-
wenteling aankondigt. 

In deze Sint Jansviering willen wij de bood-
schap van de profeet linken aan de cyclus 
van de natuur, de seizoenen en ons eigen 
leven. We komen samen rondom oude 
Bijbelse verhalen, maar ook rondom een 
Broeder Vuur door wie God ons zegent. 

De Sint Jansviering bestaat uit twee delen: 
na een inleiding luisteren we naar enkele 
lezingen van het hoogfeest van Johannes 
de Doper afgewisseld met momenten van 
stilte. Daarna is er een meditatieve wande-
ling rondom het vuur gevolgd door een 
vuurloop. Tot slot is er nog een gezellig 
samenzijn bij een drankje. 

Het Sint Jansvuur wordt georganiseerd 
in de tuin van Hof Zevenbergen. Er is ook 
een mogelijkheid om te overnachten en 
op zondagochtend nog een begeleide, 
meditatieve natuurwandeling mee te pik-
ken. Meer info op:  https://www.francis-
caansleven.be/sintjansvuur.html 
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In Memoriam 
Zuster Maria – Immaculata  

(Van Hecke Lauretta)

Zuster Maria (Lauretta Van Hec-
ke) werd geboren te Tielt op 7 
oktober 1929.
Zij trad in bij de zusters Clarissen 
te Kortrijk op 1 juli 1953.
Zij ontving het kloosterkleed op 
2 juli 1954; sprak haar tijdelijke 
geloften uit op 2 juli 1955 en 
haar eeuwige geloften op 2 juli 
1958.

Toen in 1978 het klooster te 
Kortrijk onteigend werd verhuis-
de ze samen met de zusterge-
meenschap naar de clarissenge-
meenschap te Roeselare.

UIT HANDENUIT HANDEN
In 1985 kwam ze de clarissenge-
meenschap te Lokeren versterken.

Zuster Maria was een trouwe 
volgelinge van Moeder Clara.
Ze was een stipte en edelmoe-
dige claris, een biddende, boe-
tende en werkzame zuster die 
zich totaal gaf aan haar gemeen-
schap, aan Christus en de Kerk.
Zij bakte het hostiebrood voor 
al de kerken van de stad Loke-
ren en omliggende parochies.
Wanneer het klooster geen bui-
tenzuster meer had was ze ook 
gedeeltelijk portierster.
Voor de mensen die aanbelden 
was zij een vriendelijke zuster 
met een luisterend oor, een be-
moedigend woord en een steu-
nend gebed.

Op 84 jarige leeftijd, in juni 2014, 
werd ze in de kliniek opgeno-
men ten gevolge van galstenen.
De chirurgische ingreep was het 
begin van langzame aftakeling.
Na 9 jaar moedig gedragen ach-
teruitgang is ze vredig haar Heer 
tegemoet gegaan op 13 februa-
ri 2023 omringd door haar bid-
dende medezusters en familie.
De uitvaartplechtigheid had 
plaats op 18 februari waarna 
Zuster Maria begraven werd in 
de kloostergrond op het kerk-
hof te Lokeren.

Ik mis haar!

Zr Beatrijs  OSC



Vooral in West-Europa zien er meer-
dere internationaal samengestelde 
gemeenschappen het levenslicht 
bij de Kapucijnen. Zij bestaan on-
der de vlag van de St.-Laurentius 
van Brindisi gemeenschappen. Net 
zoals Franciscus van Assisi zoeken 
deze broeders het ‘goede leven’ te 
‘beleven’.  
Deze foto is genomen bij een 
samenkomst in Meersel-Dreef.  
Broeders uit het generaal bestuur 
(Rome) in gesprek met broeders uit 
Antwerpen en Meersel-Dreef. 

Ben je onder de 35 jaar?  Kriebelt 
het bij jou? Stel de vraag om mee 
te leven en ontdek of het iets voor 
jou is. 

Welkom!

JOIN US!


